Samen zingen op zondag
3 mei, 9:00 uur

Op Eerste Paasdag klonken de trompetten vanaf de toren van de Dorpskerk over Oldebroek. Omdat
wij nu leven in een tijd waarin we niet naar de kerk kunnen en daar samen zingen, is er in overleg
tussen Concordia en de kerken besloten dit te herhalen.

Op zondag 3 mei zullen er, vanaf 9:00 uur, opnieuw psalmen/liederen gespeeld worden. Deze kunt u
ook meezingen, vanuit uw huis of tuin. Wat zou het mooi zijn als we zo als dorp op zondagmorgen de
samenzang kunnen laten klinken, tot onze troost en tot Gods eer!

Hieronder ziet u wat er gespeeld wordt. Het eerste lied is opgenomen met het oog op Koningsdag,
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De laatste psalm met het oog op de intrede van ds. J.W.
Hooydonk, die deze zondagmorgen tot Oldebroeks predikant bevestigd zal worden in de Dorpskerk.

Wilhelmus vers 1 en 14

1 Wilhelmus van Nassouwe 14 Oorlof, mijn arme schapen
ben ik, van Duitsen bloed, die zijt in groten nood,
den vaderland getrouwe uw Herder zal niet slapen,
blijf ik tot in den dood. al zijt gij nu verstrooid.
Een Prinse van Oranje Tot God wilt u begeven,
ben ik, vrij onverveerd, Zijn heilzaam woord neemt aan,
den Koning van Hispanje als vrome christen leven,-
heb ik altijd geéerd. 't zal hier haast zijn gedaan.

De Heer is mijn Herder vers 2 en 3
2 De Heer is mijn Herder! 3 De Heer is mijn Herder!

Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m’, als ik wankel;
Hij draagt m’, als ik viel.

Psalm 68 vers 10
10 Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Al dreigt ook het graf
Met grimmige kaken,
Geen schrik zal mij naken;
O Heer! mij vertroosten
Uw stok en Uw staf.



Groot is Uw trouw, o Heer vers 1 en 2
1 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Dankt, dankt nu allen God vers 1 en 2
1 Dankt, dankt nu allen God

met blijde feestgezangen!

Van Hem is ‘'t heuglijk lot,

het heil dat wij ontvangen.

Hij ziet in Christus ons

altijd genadig aan.

En heeft ons dag aan dag

met goedheid overlaan.

Wat de toekomst brengen moge
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig’, kalm gemoed!

Psalm 134 vers 1 en 3

1 Looft, looft nu aller heren HEER',
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

2 Gij geeft ons vrede,

vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer,

groot is Uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

2 Hij, d’ eeuwig rijke God,

wil ons al in dit leven

Zijn vreed’ en heilgenot

als aan Zijn kind’ren geven.
Hij zal ons door Zijn Geest
vermeerd’ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door Zijn macht.

3 Dat's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!



